Proclamatie 1

KORTE PROCLAMATIE VOOR DE NIEUWE DAG

Geprezen zij de Heer. Psalm 68:20-21.
Dag aan dag draagt Hij mij; die God is mijn heil.

Die God is mij een God van uitreddingen.

Bij Jahweh, de Heer (of: Bij de HERE Here), zijn uitkomsten tegen de dood.

Ik ben dus niet verdrietig, Nehemia 8:11b.
want de vreugde in Jahweh (of: in de HERE), die is mijn toevlucht.

Want U, o Heer, bent goed en gaarne vergevend, Psalm 86:5.
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

U laat niet varen de werken van uw handen. Psalm 138:8c.

Daarom kan ik met vertrouwen zeggen: Hebreeén 13:6.
De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Zijn barmhartigheden houden niet op, Klaagliederen 3:22b-23.
elke morgen zijn zij nieuw,
groot is uw trouw!

OPMERKING:

In de eerste twee bijbelteksten staat de naam Jahweh. In onze NBG-bijbelvertaling
staat daar: HERE (moderner is: HEER). Maar de oorspronkelijke, Hebreeuwse bijbeltekst
zegt: Jahweh. Zo wilde God genoemd worden. We eren Hem door dit dan ook te doen!
(Zie:: Exodus 3:15; Hebreeén 13:15).




